
 
 
 
 
  
 
 
NIEUWSBRIEF - 2025 - WEEK 10 

Bij de zondag 
 

 
 

Deze zondag is de start van de Veertigdagentijd. We gaan 
samen op weg naar Pasen en dit jaar doen we dat met 
verhalen over “de tuin”. De tuin als bijbels beeld van hoe God 
het leven ‘in den beginne’ voor mensen bedoeld heeft, een 
bestaan waarin we elkaar laten groeien en bloeien, maar ook 
als de plek waar Jezus zal lijden, gevangen zal worden 
genomen en begraven. Tot de dag van Zijn opstanding!  We 
lezen deze zondag uit Genesis 2, hoe God de mens in de hof 
van Eden plaatst. 

 
 

1e collecte: Protestantse Kerk - Kliederkerk                                                          
Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van 
kerk-zijn. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale 
kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende 
bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen meer 
over de Bijbel kunnen leren en samen kunnen vieren en eten.                                                                                             
Kliederkerk brengt jong en oud, niet-gelovigen en kerkelijk 
betrokkenen samen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders 
ontdekken op een creatieve manier de Bijbelverhalen en de 
betekenis daarvan voor hun eigen leven. 
 

 

Agenda 

Vrijdag 7 maart – 19.00 uur – 
Weeksluiting in Tonckenshuys 
Zondag 9 maart – na de dienst – 
Koffieontmoeting sectie 1 
Maandag 10 maart – 19.30 uur – 
Diaconie: Kerk in Actie (B&O) 
Woensdag 12 maart – 19.30 uur – 
Gezamenlijke biddag in de Hervormde 
kerk 
Vrijdag 14 maart – 19.00 uur – 
Weeksluiting in Zantingehof 
Zondag 16 maart – na de dienst – 
Koffieontmoeting sectie 4  
Elke vrijdag – 10.00 uur – Stamtafel 
 

Collecten 
1e collecte: Protestantse Kerk - 
Kliederkerk (zie de toelichting in de 
linker kolom) 
2e collecte: Kerk 
3e collecte: Beheer van de kerkelijke 
gebouwen 
 

 

Liturgie 
9 maart – ds. Betty Gras 
Organist: Harry Bosma 
 

QR-codes collecten 

1e collecte 2e collecte 3e collecte 

https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/9e457faa-9cba-4b9a-9add-ddd9bcb00b11
https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/f4fe915a-590e-467c-b8c5-0fa94799069e
https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/7055580c-9e45-429b-bbb0-fb066b3030b6


 

DEEL JE TAFEL!  
Op zondag 1 juni is er vanaf 
12.30 uur ‘Deel je Tafel!’ bij de 
Ontmoetingskerk. Bent u er nog 

nooit geweest? Gezellig praten en lunchen met 
(ex)vluchtelingen. U bent van harte welkom en tegen die tijd 
krijgt u nog meer informatie. 
 
De werkgroep ‘Deel je Tafel’ deeljetafel@outlook.com. 
 

 

Zing je mee? 
Tijdens de kerkdienst op Goede 
Vrijdag, 18 april a.s., worden 
een aantal koralen gezongen uit 
de Mattheus Passion van Bach. 
We zoeken mensen die mee 
willen zingen in het projectkoor, 

dat onder leiding zal staan van Jacqueline Schroten. Ook een 
blokfluitkwartet zal haar medewerking aan deze dienst 
verlenen. Op de volgende data zal gerepeteerd gaan worden in 
de Ontmoetingskerk: 26 maart, 2, 9 en 16 april van 19.30-21.00 
uur.  
 
Ben je of ken je iemand die graag mee wil zingen? Geef je dan 
op via de mail bij Jacqueline Schroten en vermeldt daarbij of u 
bas, tenor, alt of sopraan zingt. Haar mailadres: 
jci321@icloud.com. 
 
Tip: Op 21 maart om 20.00 uur zullen Hendrik Snel en Janolda 
Hogendorf het een en ander vertellen en laten horen over de 
koralen die gezongen gaan worden tijdens de dienst op Goede 
Vrijdag (zie het programma van B&O). 
 

 

40-dagenkalender 
In de ontmoetingsruimte van de kerk liggen nog 
40-dagenkalenders op de statafels. Neem gerust mee! 
 

 

Huispaaskaarsen 
De huispaaskaarsen kunnen besteld worden t/m aanstaande 
zondag 9 maart. De bestellijsten liggen in de 
ontmoetingsruimte van de kerk. Bestellen kan ook via de mail: 
fennieveuger@gmail.com. 
 

 

Liederen en schriftlezing  
Aanvangslied: NLB 216: 1 en 2 
Openingswoorden 
Vervolg aanvangslied: NLB 216: 3 
Moment voor de kinderen 
Kyrielied: NLB 299j: 1 en 2 
Schriftlezing: Genesis 2: 8–25   
Zingen: NLB 8b, alle coupletten 
Schriftlezing: Marcus 1: 12–13 
Overweging 
Geloofslied: Wonderwereld vol 
geheimen 
Dienst van gaven en gebeden 
Slotlied: NLB 536, alle coupletten 
Zegen 
 

Kosters 
In de week van 10-16 maart a.s. (week 
11) zijn Bert en Fennie Veuger de 
dienstdoende kosters.  
Telefoonnummer Bert: 06 82 95 79 73.  
Telefoonnummer Fennie: 
06 25 57 42 93.  
Uiteraard kunt u ook bij vragen, 
problemen of reserveringen de 
kosterstelefoon bellen: 06 24 92 38 44.  
 

Telefoonnummers 
Predikant 
ds. Betty Gras: 06 21 91 67 10 
Kerkelijk werker 
Roelie Stevens: 06 45 74 17 99 
Scriba 
Martha van der Zwaag: 06 34 82 59 31 
 

Kopij nieuwsbrief 
U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 
sturen naar: 
nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  
 

Nieuwsbrief lezen 
De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te 
lezen op onze website:  
https://www.deontmoetingskerk.nl/nie
uwsbrief 
 
Voor meer informatie zie de website: 
www.deontmoetingskerk.nl  
 
Facebook 

mailto:deeljetafel@outlook.com
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DIACONIE: KERK IN ACTIE 
De collecte is regelmatig bestemd voor een project van Kerk 
in Actie. Maar wat doet Kerk in Actie nu met het geld? Hoe 
wordt het besteed? En hoe is Kerk in Actie georganiseerd?  
Hoe is de organisatie ontstaan? 
 
Martin Zoer, consulent van Kerk in Actie in Drenthe en 
Overijssel komt ons hierover informeren en beantwoordt 
vragen die er leven. Ook vertelt hij over een project in 
Moldavië waar hij zelf bij betrokken was. 
 
Maandag 10 maart om 19.30 uur. 
  

 

Ruim honderd dagen kerkasiel voor de familie 
Babayants 
Ruim honderd dagen verblijft de familie Babayants al in de 
Open Hof in Kampen. Al die tijd vindt daar een doorlopende 
kerkdienst plaats, om te voorkomen dat de familie wordt 
uitgezet naar Oezbekistan. Elf jaar wonen ze nu in Nederland, 
met hun vier kinderen. De jongste kinderen zijn hier geboren, 
alle kinderen zijn hier geworteld en opgegroeid. De gemeente 
van de Open Hof verleent deze familie asiel, en heeft minister 
Faber gevraagd deze familie, en alle andere families met in 
Nederland gewortelde kinderen, een pardon te verlenen. 
Minister Faber maakt geen werk van dit verzoek: 
https://www.oost.nl/nieuws/3455011/faber-grijpt-niet-in-bij-
kerkasiel-in-kampen-komen-er-vanzelf-keer-uit. 
 
Honderd dagen binnen, ook nu de lente begint. Hoe houdt een 
mens dat vol? Dat kun je lezen, zien en horen onder de 
volgende link: https://www.oost.nl/nieuws/3457595/100-
dagen-kerkasiel-in-kampen-hoe-houden-ze-het-vol. 
 
Op zondag 16 maart van 14.00–16.00 uur verzorgen we vanuit 
de Ontmoetingskerk de doorgaande dienst in de Open Hof. We 
vertrekken om 12.45 uur vanaf het kerkplein, en proberen 
zoveel mogelijk samen te reizen. Graag horen we even wie er 
mee wil, en of je wilt rijden, of liever meerijdt. Opgeven kan bij 
Els Deenen: voorzitter@deontmoetingskerk.nl. 
 

 

40-dagenproject liturgisch bloemschikken 
1e zondag van de 40-dagentijd 
Deze zondag gaat over de verzoeking in de woestijn. Jezus 
wordt aangevallen; je hoeft niet de weg van het kruis te gaan. 
Macht, roem, snel succes: zo kan het ook. Jezus zegt nee, een 
spannende tweesprong. Jezus kiest voor de weg van zijn 
roeping: op weg naar nieuw leven in overvloed voor heel de 
wereld. 
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Schikking 
Het kruis ligt op de aarde, schuin naar boven. De lijnen van het 
kruis worden versterkt door rode takken verticaal en groene 
takken horizontaal op het kruis. De takken symboliseren de 
tweesprong, rode takken symboliseren de verbinding met het 
goddelijke, de groene takken symboliseren de verbinding met 
het leven op aarde. Groen is de kleur van de toekomst. 
 
Rode takken verbinden 
 
door het genadekruis 
 
de groene takken van de 
toekomst. 
 

 

 


